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Hoe nemen wij onze beslissingen?
Arie van der Stoep

Uit de Bijbel kunnen we veel praktische dingen leren. Zoals hoe je beslissingen kunt nemen voor

het zetten van nieuwe stappen. Bijvoorbeeld uit het verhaal van Jonatan, later de boezemvriend

van David.

Jonatans vader, koning Saul, voerde oorlog tegen de Filistijnen. Zij belaagden Israël. De legers lagen

tegenover elkaar. Er kwam echter maar geen beweging in die strijd.

Tot op een dag Jonatan tegen zijn wapendrager zei: ‘Kom, laten we het dal oversteken naar die

Filistijnse wachtpost daar. Laten we zien wat er gebeurt. Misschien gaat de HEER dan wat doen, want Hij

kan evengoed verlossen door weinigen als door velen’ (1). Jonatan was er klaar voor, als God hem wilde

gebruiken.

God handelt naar ons vertrouwen

Hij sprak af: ‘Laten we het zo doen. Als wij ons aan hen laten zien en zij zeggen: “Blijft staan, we komen

bij jullie,” dan gaan we niet verder. Maar zeggen ze: “Kom eens hier, als je durft,” dan klimmen we

verder naar boven. Dan weten we dat de HEER hen in onze macht heeft gegeven. Dat zal het teken zijn’

(2). En zo gebeurde het.

De Filistijnen daagden hen uit. Ze vonden die twee wel grappig. Maar God was mét hen. Ze versloegen

de wachtpost, twintig man sterk, gevolgd door een massale overwinning van Israël op hun vijanden.

God beloonde het geloof en de moed van Jonatan en zijn wapendrager.

Dit leert ons iets. Jonatan leefde een leven van geloof en luisteren naar God. Naar zulke mensen gaat

Gods hart uit (3). Hij houdt rekening met wat zij besluiten en doen en handelt naar hun vertrouwen in

Hem (4).

Drie dingen om te gebruiken

Soms moet je een beslissing nemen, moet er een doorbraak komen in een situatie. Dan wil je weten

wat God wil en moet je soms stappen zetten om dit uit te vinden.

Jonatan zette zo’n stap, een gevaarlijke. Het besluit daartoe nam hij vanuit drie dingen. Drie dingen die

God ons geeft om in zo’n geval te gebruiken, waarom we mogen vragen, ze ons te geven: verstand -

er moest iets gebeuren, maar wat kon hij doen? - moed - ze zouden gevaar lopen; hoever wilde hij

gaan? - en tenslotte geloof - God kan door weinigen net zo goed handelen als door velen.

Wie zo zijn beslissingen neemt - met God - heeft zijn goedkeuring. God zal hem bevestigen in wat hij

onderneemt. Zoals Hij Jonatan bevestigde, toen, in de strijd die volgde, Hij zelfs de aarde liet beven -

tot ontzetting van de Filistijnen (5).

Dit inspirerende verhaal zou je beslist moeten lezen. Zie: 1 Samuël

14:1-15.

Uit de Bijbel:

(1) 1 Samuël 14:6.



Jonatan ... zei tegen zijn wapendrager: Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze

onbesnedenen (Israëlische mannen waren besneden, de Filistijnen niet - AvdS). Misschien zal de HEER

voor ons handelen, want de HEER kan evengoed verlossen door weinigen als door velen.

(2) 1 Samuël 14:9-10.

Indien zij tegen ons zeggen: Blijft staan, tot wij bij jullie komen - dan blijven we staan waar we zijn en

klimmen niet naar boven; maar indien zij zeggen: Klimt naar ons toe - dan zullen we omhoogklimmen,

want dan heeft de HEER hen in onze macht gegeven. Dit zal voor ons het teken zijn.

.

(3) Psalm 147:11.

De HEER heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.

(4) Psalm 1:1-3.

Welzalig de man die ... aan de Wet van de HEER zijn welgevallen heeft (= die met heel zijn hart luistert en

handelt naar het Woord van God - AvdS), ... - al wat hij onderneemt gelukt.

    Johannes 15:7.

Indien jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraagt wat jullie maar willen, en het zal jullie

geworden (= ten deel vallen - AvdS).

(5) 1 Samuël 14:15.

... Ook de wachtpost en de (Filistijnse) plunderaars schrokken, en de aarde beefde, zodat het werd tot een

schrik van God.
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